
1 
 

Orde van dienst 10 januari 2021 

Gastkerk Zuidhorn 

Kleur: wit    Thema: Dageraad en doop 
Voorganger: ds. Annemiek Boonstra 

-o-o-o-o-o- 

Welkom en mededelingen, aankondiging collecte 
 
Aansteken tafelkaarsen  

Gemeente gaat staan 

 
We luisteren naar lied 42: 1 en 7 

 
1   Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

 
7   Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 

 
Stil gebed 
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Bemoediging en Groet  
Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:  EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
Voorganger:  Genade zij u en vrede 
   van God, onze Vader 
   en van Jezus Christus, onze Heer! 
Gemeente:  AMEN  

Gemeente gaat zitten 

 
We luisteren naar lied 895, wij gaan de nacht door, het duister, 
op zoek naar levend water.  

 
1   In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken. 

Alleen de dorst zal ons licht zijn. 
 

2   Zoals een hert naar water smacht, 
zo smacht ik naar U, mijn God. 

 
3   Mijn ziel dorst naar God, de levende God. 

Wanneer mag ik zijn aanschijn zien? 
 

Drempelgebed 
 
We luisteren naar lied 356  
 
1   O God die uit het water 
in het begin 
de aarde hebt geroepen 
de grote toekomst in: 
Heer, ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 

2   O God die uit het water, 
de grote vloed, 
een ark vol leven hebt gered 
en alles was weer goed: 
Heer, ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 
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3   O God die door het water, 
de Rode Zee, 
uw volk de vrije doortocht gaf, 
uw wolk trok met hen mee: 
Heer, ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 
 

4   O God die uit het water 
van de Jordaan 
de vreemdeling Naäman 
herboren op deed staan: 
Heer, ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 

5   O God die in het water, 
de zee verstoord, 
de dwaze vluchteling Jona 
bewaard hebt voor uw woord: 
Heer, ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 

6   O God die in het water 
van de Jordaan 
uw Zoon hebt aangewezen 
om allen voor te gaan: 
Heer, ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 

 

7   O God die in het water 
van onze doop 
wie Jezus willen volgen 
doet opstaan tot de hoop: 
Heer, ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 

 

Met uw woord in ons hart…… 
 

We luisteren naar lied 303 
 

1   Zonne en maan, 
water en wind, 
de bloem en het kind 
schiep onze God. 
Hemel en aard’ 
heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 
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2   Jezus, Gods Zoon, 
leefde en stierf 
voor allen, voor ons. 
Hij leeft vandaag 
hier onder ons, 
hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

 

3   Geest die ons troost, 
levend nabij, 
genezing en vuur. 
Adem van God, 
kracht onderweg 
dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 

Aandacht voor de kinderen. Aansteken windlicht. 
https://www.youtube.com/watch?v=i5ApzjCmWzg 
 
Uitleg Thema: Dageraad en doop  
 
We luisteren naar lied 516: 1 en 3 

  
1   Van ’t vroeglicht van de dageraad 

tot waar de zon weer ondergaat 
zingt elk de koning Christus eer, 
het kind der maagd is onze Heer. 
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3   Het hemels lam stond wit en licht 
in ’t zuiver water opgericht. 
Met onze schuld heeft Hij gestaan 
als dopeling in de Jordaan. 

 
Gebed om de opening van het woord 
 
1e lezing uit het Oude Testament Jesaja 55:  1- 11 
1Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je 

geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, 

koop wijn en melk zonder betaling. 2Waarom geld betalen voor iets dat 

geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister 

aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten 

van een overvloedig maal. 3Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je 

zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging 

van mijn liefde voor David. 4Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser 

over de naties, als getuige voor de volken. 5Ook jij zult een volk 

ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende 

zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de 

Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. 6Zoek de HEER nu 

hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 7Laat de goddeloze zijn 

slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen 

herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal 

ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal 

vergeven. 8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn 

niet mijn wegen – spreekt de HEER. 9Want zo hoog als de hemel is 

boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn 

plannen jullie plannen. 10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 

en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, 

haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en 

brood om te eten – 11zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit 

mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst 

te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. 
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We luisteren naar lied 513: 1 en 4  
 
1   God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

4   God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
2e lezing uit Marcus 1: 1 - 11 
 1Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
2Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode 
voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 3Luid klinkt een stem in de 
woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 
4Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de 
mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo 
vergeving van zonden te verkrijgen. 5Alle inwoners van Judea en 
Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de 
Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 6Johannes droeg een ruwe 
mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van 
sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand 
die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem 
te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie 
gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 
 

We luisteren naar lied 686: 1 en 2  
 
1   De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 

2   Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
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Meditatie 
 

Orgelspel 
 

Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed 
 

Onze Vader Lied 1006 
 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

Gemeente gaat staan 
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We luisteren naar ons slotlied: lied 793: 1 en 2  
 
1   Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 

 
2   Bron van liefde, licht en leven, 

zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 

 
Zending en Zegen 


